
Protestantse gemeente Het Vierkant 

Nieuwjaarsdienst in Benningbroek  

Zondag 5 januari 2025 - 10:00 uur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger Ina Broekhuizen-Slot 

Ouderling Tryja Boven 

Lector  Lammy Taanman 

Organist Arjen de Boer 

Livestream Jan Boven 

Koster  Steven Wagenaar 

 

Met presentatie van het diaconaal Jaardoel 2025 en 

Nieuwjaarsreceptie 

 



 

  



 

We begroeten elkaar met goede wensen en beginnen deze 

nieuwjaarsdienst met koffie en thee. 

 

Welkom en aansteken van de Tafelkaarsen aan de Paaskaars 

door de ouderling van dienst 

 

Openingslied - We zingen staande Lied 286 vers 1 en 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3  Steek een kaars aan tegen al het duister, 

als een teken in een bange tijd, 

dat ons leven niet in wanhoop eindigt 

dat de vrede sterker is dan strijd. 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht, 

zoek je weg niet langer in het duister, 

keer je om en zie Gods nieuwe dag. 

 

Begroeting en bemoediging 

 

We zingen Lied 513 - Nieuwjaarslied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2     3 

God heeft het eerste woord. God heeft het laatste woord. 

Voor wij ter wereld kwamen, Wat Hij van oudsher zeide, 

riep Hij ons reeds bij name,  wordt aan het eind der tijden 

zijn roep wordt nog gehoord. in heel zijn rijk gehoord. 

 

4 

God staat aan het begin 

en Hij komt aan het einde. 

Zijn woord is van het zijnde 

oorsprong en doel en zin. 

 

 
De gemeente gaat zitten 



 

Gebed 

 

Aansteken van de kaars voor alle lijden en geweld dat 

er in de wereld is, veraf en dichtbij  

 

Winterdepressie 

 

Lied 489 vers 1 
Tekst: Huub Oosterhuis. Melodie: Psalm 118 

 

1  Komt ons in diepe nacht ter ore: 

de morgenster is opgegaan, 

een mensenkind voor ons geboren, 

‘God zal ons redden’ is zijn naam. 

Open uw hart, geloof uw ogen, 

vertrouw u toe aan wat gij ziet: 

hoe ’t woord van God van alzo hoge 

hier menselijk aan ons geschiedt. 

 

De eerste Schriftlezing is uit Jesaja 60: 1-6 

 

Het nieuwe Jeruzalem 

Sta op en schitter, je licht is gekomen, 

over jou schijnt de luister van de HEER. 

Duisternis bedekt de aarde 

en donkerte de naties, 

maar over jou schijnt de HEER, 

zijn luister is boven jou zichtbaar. 

Volken laten zich leiden door jouw licht, 

koningen door de glans van je schijnsel. 

Open je ogen, kijk om je heen: 

ze stromen in drommen naar je toe; 

je zonen komen van ver, 

je dochters worden op de heup gedragen. 

Je zult stralen van vreugde als je het ziet, 

je hart zal van blijdschap overslaan. 

De schatten van de zee zullen je toevallen, 

de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. 

Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, 

jonge kamelen uit Midjan en Efa. 

Uit Seba komen ze in groten getale, 

beladen met wierook en goud. 

Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER. 



 

Lied 489 vers 3 

 

3 Zoals de zon komt met zijn zegen 

een bruidegom van licht en vuur, 

zo komt de koning van de vrede, 

voorgoed gekomen is zijn uur. 

Hij huwt de mensen aan elkander 

zijn liefde gaat van mond tot mond. 

Hij geeft zijn lichaam ons in handen. 

Zo leven wij zijn nieuw verbond. 

 

De tweede Schriftlezing is uit Matteüs 2: 1-15 

 

De vlucht voor koning Herodes  

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering 

van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 

Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij 

hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer 

te bewijzen.’ Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en 

heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en 

schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de 

messias geboren zou worden. ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze 

tegen hem, ‘want zo staat het geschreven bij de profeet: “En jij, 

Betlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de 

leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk 

Israël zal hoeden.”’ Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs 

bij zich; hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar 

geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Betlehem met de 

woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur 

mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan 

gaan om het eer te bewijzen.’ Nadat ze geluisterd hadden naar wat 

de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster die 

ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven 

de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld 

van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind 

met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te 

bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en 

boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. Nadat 

ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug 

te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. 

Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er 

aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en 

vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je 



 

weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het 

ombrengen.’ Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het 

kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van 

Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door 

de Heer is gezegd: ‘Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.’ 

 

Lied 520 vers 1 t/m 6 – De wijzen 
Vers 1 en 6 zingen allen, vers 2 en 4 de vrouwen, vers 3 en 5 de mannen. 

 
Allen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrouwen 2  Zij volgden het teken, 

de dagen werden weken, 

dan klopt een rijke karavaan 

bij de paleispoort aan. 
 

Mannen  3  ‘O koning, wil ons horen, 

er is een prins geboren, 

in ’t oosten is zijn ster gezien, 

staat hier zijn wieg misschien?’ 
 

Vrouwen 4  Herodes, hij hoorde 

verschrikt naar deze woorden. 

‘Een koningszoon bij mij in huis? 

U bent beslist abuis.’ 
 

Mannen  5 De wijzen, de wijzen, 

die moesten verder reizen, 

de ster ging als een lichtend spoor 

naar Bethlehem hen voor. 

 



 

Allen  6  Zij hebben gevonden 

het kind door God gezonden, 

dat koning en dat knecht wil zijn 

van ieder, groot en klein. 

 

Overweging 
In de overweging worden de woorden afgewisseld met de twee 

hiernavolgende liederen. 

1e. Lied 915 vers 1 [We zingen: refrein – vers 1 – refrein] 



 

2e. Lied 833 – Neem mij aan zoals ik ben 
Eerst Nederlands, daarna Engels 

 

Neem mij aan zoals ik ben, 

wek in mij wie ik zal zijn, 

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 

Take, o take me as I am; 

summon out what I shall be; 

set your seal upon my heart and live in me. 

 

Orgelspel 

 

Gebeden - stil gebed - gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 

 

Collecte 

 

Mededelingen door de ouderling van dienst  

 

Slotlied – Lied 913 vers 1 en 3 

 

1 Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand; 

moedig sla ik dus de ogen 

naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen; 

Vader, wat Gij doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen 

met een rustig, kalme moed! 

 

3 Laat mij niet mijn lot beslissen: 

zo ik mocht ik durfde niet. 

Ach, hoe zou ik mij vergissen, 

als Gij mij de keuze liet! 

Wil mij als een kind behandelen, 

dat alleen de weg niet vindt: 

neem mijn hand in uwe handen 

en geleid mij als een kind. 

 

 

Presentatie van het diaconaal Jaardoel 2025  
 



 

Zegenwens, beantwoord met lied 913 vers 4 

 

4 Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen 

naar het onbekende land. 

 

 

 

 

Nieuwjaarstoespraak door Harry Toebes, voorzitter van de 

kerkenraad. 

 

Hierna heffen we met elkaar het glas op het nieuwe jaar. 

 

 

 

 

___________________________  



 

Collecte in de kerk en digitaal 
 

De diaconale collecte is vandaag bestemd voor het nieuwe Jaardoel 

2025. 
 

De banknummers van de diaconie en de kerk zijn: 

Diaconie:  NL68 RABO 0373 7489 49 

Kerk:   NL09 RABO 0371 6060 20   
 

Deze nummers zijn ook te vinden in het Klankbord en op de website 

van de kerk [www.protgemwognumbsn.nl]. 
 

U kunt ook gebruikmaken van de QR-codes hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Volgende diensten 
 
 

* Zondag 12 januari in Wognum. 

Voorganger is dominee Marianne Gaastra. 

Met afsluiting van het Jaardoel 2024. 

Er is ook kindernevendienst K!ND. 

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Hulpverlening 

vanuit de Westfriese Kerken. 
 

* Zondag 19 januari om 10:00 uur in de Hiëronymuskerk in 

Wognum . 

Oecumenische dienst in de ‘Week van gebed voor eenheid van 

christenen’. 

Voorgangers zijn dominee Marianne Gaastra, dominee Jantina de 

Ruiter en dhr Hans van Engen. 
 
De reguliere diensten in de maand januari worden om 10.00 uur NIET 
rechtstreeks uitgezonden door Sweelinck-TV maar wél ‘s avonds om 19.00 

uur herhaald. 


